
Multiculturele dienst over vogels

Zondag 7 juli gaven wij als IntervOcaal invulling aan een multiculturele dienst, die vlakbij de 

multiculturele markt plaatvond in de Jacobuskerk. Het thema van de dienst was ‘vogels’, wat 

natuurlijk goed paste bij ons repertoire en bij ons multiculturele karakter met allemaal 

vreemde vogels. Iedereen was dan ook weer prachtig kleurig uitgedost.

Naast ons vaste repertoire aan vogelliederen zongen we ook Siyahamba , Peace-chant en Blij 

in Enschede, waarmee we nog eens ons multiculturele karakter benadrukten. Behalve dat er 

werd gezongen werden er enkele teksten voorgedragen. De eerste tekst ging over een 

vluchtend vogeltje dat door God gered wordt en de tweede tekst benadrukte het belang van 

gelukkig zijn en het zien van het wonder van het leven. Vooral de tweede tekst vond ik zeer 

bijzonder en vond ik goed aansluiten bij het karakter van IntervOcaal. Toen we de tekst van 

Huismussen voordroegen vond ik een bijzondere sfeer ontstaan door het vele gesis dat er te 

horen was. 

Bij het zingen vond ik het publiek wat langzaam op gang komen, maar na de laatste nummers 

Blij in Enschede en Le Printemps ontvingen we enthousiaste reacties. Aan het eind van de 

dienst kregen we een uitgebreid applaus en vertrok het publiek met een glimlach naar huis. 

Dominee Zuurmond, die de gebeden had voordragen, liet ook zijn enthousiasme blijken. 

Als IntervOcaal hebben we de middag beëindigd met een drankje op de Klokkenplas, wat ik 

een mooie afsluiting van het koorjaar vond. Iedereen een fijne vakantie gewenst en tot 

volgend jaar!
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